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NAAR DE BRAND 11 APRIL 
 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij AH naar 
De Brand bij Udenhout. Bij restaurant Boslust de autoôs gepar-
keerd. Fia begroet ons hier en vertelt ons iets over het gebied. 
Direct na de laatste ijstijd (circa 10.000 jaar geleden) ontwik-
kelde zich hier een uitgestrekt laagveenmoeras met plaatselijk 
hoogveenvorming. Pas omstreeks 1200 traden in dit natuur-
landschap ingrijpende veranderingen op. Het moeras werd 
systematisch verveend. Op de scheiding van veenderijen en 
het resterende veen werden kades aangelegd. Het veen klonk 
in en de kades, met daarop de wegen, stegen als het ware op 
uit het landschap. Ze worden nog altijd aangeduid als ñsteegò. 
Vanaf 1958 is het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer. 
In 1991 ging het reservaat, in het kader van een grondruil, 
over in de handen van Brabants Landschap.  
We gaan nu op pad en wandelen via een bruggetje het na-
tuurgebied in. We zien al gauw verschillende planten, o.a. ge-
vlekte longkruid, gele dovenetel en een hele mooie bladrozet 
van een speerdistel. Al verder  wandelend komen we bij een 
hele oude beuk; hier blijven we staan want Fia gaat ons een 
sprookje vertellen . 
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óDe eenzame Koningô. 

Lang, heel lang geleden was er eens een wijze koning. Hij was 
een echte koning, dat zag je zo. Groot, breed, sterk en hij be-
zag alles hooghartig van een afstand. De koning was streng 
doch rechtvaardig en hij werd door zijn volk gewaardeerd, al 
vreesde men hem wel. Koning zijn is geen pretje, het is een 
eenzaam bestaan. Koningen worden omgeven door baantjes-
jagers, hielenlikkers en jaknikkers. Op een nacht werd koning 
Fágus Sylvática in een droom verteld dat hij weldra zou ster-
ven. Toen hij wakker werd wist hij dat dit waar was. De een-
zame koning had geen kinderen en vertrouwde zijn dienaren 
niet. Wie moest hem opvolgen zodat zijn geliefde volk in voor-
spoed verder kon leven? Met de dood op de hielen bedacht hij 
een plan. In zijn hofhouding vielen twee zelfstandige jonge 
mensen op. De ene was een gespierde jonge ridder en de 
andere de slimme dochter van zijn tuinman. ñIk wil kijken wie 
van jullie de meest geschikte is om mij op te volgenò, zo sprak 
de oude koning tot de twee. ñDegene die de opdracht eerlijk, 
rechtvaardig en bekwaam uitvoert, zal de nieuwe majesteit 
van dit land worden. Ieder van jullie brengt een kar vol groente 
en graan naar een arm dorp in het oosten van ons land. Zeg 
hen dat je het voedsel namens de koning brengt. Luister naar 
hun zorgen en wens hen volgend jaar een betere oogst toe. 
Het zijn eenvoudige, maar gulle mensen. Neem van hen 
slechts één geschenk aan.ò De volgende morgen gaf de jonge 
ridder de paarden de sporen en reed zelfverzekerd met de 
volle kar weg. Hij was er van overtuigd dat hij met zijn goede 
afkomst de nieuwe koning zou worden. Binnen twee uur werd 
hij overvallen door struikrovers in naam van de koning. Hoe 
zou de jonge ridder handelen? Zijn eerlijkheid, betrokkenheid 
en leiderschap werden op de proef gesteld. De jonge graaf 
voelde zich vernederd door de dieven die zonder dat hij zich 
kon verzetten zijn kar hadden gestolen. Hij besefte dat hij had 
gefaald en nooit koning zou worden en besloot zich een paar 
dagen te verstoppen. Toen hij terugkeerde op het paleis vroeg 
de koning: ñHoe is het je vergaan, jongeman?ò ñO, koning, ik 
had een voorspoedige reis, de dorpelingen zijn u zeer dank-
baar en als dank geven zij u deze speciale houten fluit ca-
deau.ò De koning keek de jonge ridder in de ogen en zweeg. 
De volgende dag vertrok de dochter van de tuinman met een 



 4 

kar naar een ander dorp. Ook zij werd al snel overvallen door 
struikrovers. Ze keerde spoorslags terug naar het paleis, ver-
telde wat er was gebeurd en vroeg de koning een nieuwe kar 
graan en groente voor de arme dorpelingen en extra begelei-
ding om struikrovers op afstand te houden. Toen was het de 
koning duidelijk wie de toekomstige vorst zou worden. De 
dochter van zijn tuinman was niet alleen eerlijk, maar zeer 
begaan met de noden van de dorpelingen. De volgende dag 
werd ze gekroond. ñLieve koninginò, zo sprak de koning toen 
ze na alle plechtigheden alleen waren, ñMorgen zal ik er niet 
meer zijn. Jij bent niet alleen eerlijk en rechtvaardig, ik weet 
ook dat je in wijsheid zult regeren. Je bent echter nog jong en 
ik zal je helpen. Plant dit nootje op mijn graf en kom met ieder 
probleem naar de boom die hieruit zal groeien. Luister goed 
naar de boom want die zal je wijze raad geven.ò Die nacht 
stierf de koning en de jonge koningin stopte zorgvuldig het 
ruwe nootje op zijn graf. De volgende dag stond er een boom, 
die al snel uitgroeide tot een grote, brede en sterke boom met 
dikke takken en wortels. De eenzame boom torende hoog bo-
ven alles uit en bezag hooghartig alles op een afstand. Die 
boom werd genoemd naar de koning: Fágus Sylvática (beu-
kenboom). 
 
Na dit mooie sprookje wandelen we weer verder. We zien 
twee reeën het pad oversteken en even later zien we in de 
kruin van een dennenboom een eekhoorntje heen en weer 
springen. Nu komen we bij een weiland, waar pinksterbloemen 
staan te bloeien en kleine kikkertjes in het rond huppen.  
We wandelen langs een beek waar veel speenkruid in bloei 
staat en in de struiken langs de beek zien we een koppeltje 
pimpelmezen, ze zijn behoorlijk verliefd. Even verder langs de 
beek zien we de bosanemoon in bloei en Peter heeft hier een 
ijsvogeltje gezien.  
Nu is het koffiepauze; we hebben een mooi uitzicht over ver-
schillende waterpoelen waar nog veel uitgebloeide lissen in 
staan.  
De pauze is voorbij. We gaan weer verder en zien veel katjes 
aan de wilgenbomen. Er landen twee brandganzen op een 
weilandje. Onderweg zien we nog een sleedoorn met prachti-
ge bloemen op de takken.  
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We komen nu in 
een gebied waar 
een heel tapijt van 
bosanemonen te 
zien is.  
We gaan een bos-
gebied in. Hier is 
het erg nat en 
modderig, zodat je 
af en toe uit moet 
kijken waar je 
moet lopen. On-
derweg zien we in 
een beekje de wa-
terranonkel; de 
drijvende bladeren 
zijn lang gesteeld, 
hartvormig, drie tot 
vijftallig gelobd en 
de plant krijgt witte 
bloemen. Langs 
de oever staat 
driekantzegge. In 
de verte horen we  
een specht roffelen. 
Al wandelend door het mooie natuurgebied komen we bij de 
kapel uit; we hebben deze even bezichtigd. Dan door het bos 
verder en zo komen we bij restaurant Boslust aan. Hier drin-
ken we nog wat en dan gaat iedereen weer naar huis.  
Fia en Wim heel erg bedankt voor deze prachtige wandeling, 
soms door de modder, en bukkend onder takken door. 

                                                                                                                                         
Lammie.  

 
  

 

Is het heet op Sint Domijn, (4 aug.) 
ôt zal een strenge winter zijn. 
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LOFLIED OP DE TEEK. 

 
Ook de teek dient hier geprezen, 
dit klein insect, alom gevreesd. 

Natuurbescherming mag er wezen, 
maar de teek het allermeest. 

Natuurliefhebbers, profs en leken, 
trokken er massaal opuit. 

Maar het groeiend aantal teken 
heeft die toevloed nu gestuit. 

De geelgors juicht, de boomspecht lacht er, 
maar de bioloog die kermt. 

`t Is de teek, die dappôre wachter, 
die bos en beemd beschermt! 
Wie nu vogels heeft bekeken, 

valt bij thuiskomst vaak in zwijm. 
Hij heeft de teken niet ontweken 
en liep de ziekte op van Lyme. 
ñDe natuur is mooi en prachtig!ò, 

was een veelgehoord geluid. 
Maar nu roept de mens eendrachtig: 
ñHoe kom je er weer levend uit?ò 

De mens gaat de natuur vermijden 
die zich dan vanzelf herstelt. 
Niets verbetert zonder lijden, 

heeft een wijsgeer ooit verteld. 
De natuur zal weer floreren 

tot vreugd van bosuil en van ree. 
ók Wil nu alle teken eren 

met een Bravo! Hoera! Hoezee! 
 

Natuurgedicht uit Grasduinen, 
Geschreven door Hans Dorrestijn. 

 
 
 
 

Is het schoon met Sint Giel, (1 sept.) 
ôt zal ôt zijn tot Sint Michiel (29 sept.) 
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Excursie vogelwerkgroep 01-05-2010 

 
ZOUWEBOEZEM 

 
Zaterdagmorgen om 07.00 uur vertrokken we met 13 perso-
nen naar de Zouweboezem bij Ameide. De weersvooruitzich-
ten waren daags van te voren niet zo gunstig, maar toen we 
vertrokken zag het er nog veelbelovend uit.  
De eerste stop zou zijn bij de Put van Zessen (afslag Meerkerk 
en dan links parallel aan de A27), een moerasgebiedje in de 
polder. Toen Staatsbosbeheer De Put van Zessen in bezit 
kreeg, kwam er een 'visie op de natuurwaarde'. Die visie was: 
het voorste deel moest 'open' blijven, het moest geschikt wor-
den voor weide- en waadvogels. De middelste plas vertegen-
woordigde het element moeras. Een kleine sensatie: er kwam 
een waterral broeden. De achterste en grootste plas kreeg een 
bosfunctie. De wilgen waren er al vanzelf gekomen. Later 
hebben ze elzen geplant en wat eiken. Door die bomen ont-
stond een ideaal luwteklimaat voor rustende zwemvogels. De 
vogels kwamen: grutto's, tureluurs, kieviten, ganzen, zwanen 
en reigers, broedvogels, trekkende vogels, overwinteraars. 
Vandaag hebben we er slechts een groot aantal knobbelzwa-
nen (eerste en tweedejaars) en grauwe ganzen met al veel 
jonge ganzenkuikens gezien. Zoôn tiental hazen waren dit keer 
meer op de achterste weiden te zien.  
Vervolgens zijn we naar de Zouwedijk bij Ameide gereden om 
te zien of de daar foeragerende purperreigers zich al zouden 
laten zien. Wel een blauwe reiger zien overvliegen en mogen 
genieten van het zanggeluid van de rietzanger, maar geen  
purperreiger mogen aanschouwen.  
Dus verder via Sluis naar de parkeerplaats bij het gebied de 
Zouweboezem. Daar aangekomen hadden we moeite om on-
ze wagen te parkeren gezien de grote drukte. Op het eerste  
uitzichtpunt al gelijk een groot aantal vogels waaronder blauw-
borst, putter, rietzanger, grauwe gans, grote Canadese gans, 
fazant, buizerd en een bruine kiekendief bezig met nestmate-
riaal te verzamelen. Links en rechts op de dijk zagen we ook 
nog tureluur, nijlgans, aalscholver, boerenzwaluw, fitis, tjiftjaf, 
groenling, grasmus en hoorden en zagen we duidelijk de snor. 
Dat Corrie (de vrouw van Thieu) goede ogen heeft weten we, 
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maar ze zegt dat ze niet alle vogels kent; daaraan twijfelen we 
nu want zij was de eerste die de zwarte sternen zag. De eer-
ste groep liep een stuk vooruit richting vogelkijkscherm terwijl 
de groep ñfotografenò nog druk in de weer was om de rietzan-
gers en zwarte sternen op de gevoelige plaat te zetten.  
Aangekomen bij het kijkscherm door de tweede groep was de 
eerste groep al klaar met de korte koffiepauze, zodat we snel 
een kopje koffie dronken en weer verder gingen. Ook bij het 
kijkscherm zagen we o.a. lepelaar, kleine karekiet, krakeend, 
kievit, kuifeend, meerkoet, oeverloper, purperreiger, rietgors, 
waterhoen en zomertaling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste druppels begonnen al te vallen dus snel verder. 
Onderweg naar en vanuit de vogelkijkhut met het uitzicht op 
Polder Achthoven registreerden we nog de volgende vogel-
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soorten: snor, ekster, fuut, gaai, grutto, huismus, kauw, koe-
koek, kolgans, kraai, kuifeend, merel, scholekster, slobeend,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
spreeuw, Turkse tortel, wilde eend, winterkoning en witte 
kwikstaart. Intussen viel de regen met bakken uit de hemel en 
waren we blij dat we met zijn allen konden schuilen in de kijk-
hut.  
We moesten een beslissing nemen: gaan we verder door Pol-
der Achthoven of besluiten we terug naar de auto te lopen en 
het vandaag voor gezien te houden. We keken naar de lucht 
en die beloofde niet veel goeds. Als we keken hoeveel soorten 
we deze dag toch nog gezien hadden, zoôn 48 soorten, zou-
den het er misschien nog een paar meer worden, maar zou-
den we wel zeer nat eindigen. Dus namen we de beslissing de 
dag af te sluiten met een tussenstop bij het AC-restaurant te 
Meerkerk.  
 
Al met al hebben we er toch weer een gezellige vogeltocht van 
gemaakt met zôn allen. Iedereen bedankt en tot de volgende 
tocht.  

Leo Reijnierse,  
contactpersoon vogelwerkgroep Ken en Geniet.  
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Uit ñBrabantse Blommeò                        door Cor Swanenberg 
 

GIRTJE POEP 

(Klein en Kleverig kruiskruid) 
 

Och we ôn speul, ik ben nie veul, 
Ik hiet mar óGirtje poepô. 
In iedôre geul bij ôt geteul, 
Ik groei op ieders stoep. 

 
Umd¯ ók mar vies en smerrig ben, 
Stoffig graow ok op môn blad, 
Zal ik óGirtje poepô wel zen, 
Alt verlangend nor ôn bad. 

 
 

09-05  LANDGOED HEERENBEEK/VELDERSBOS. 

 
Het is mooi weer als we vertrekken richting Oisterwijk. Door 
het dorp heen gaan we richting Oirschot. Bij restaurant De 
Schutskuil de autoôs geparkeerd. We zien hier ook een grens-
paal staan, deze geeft de grens aan tussen Oirschot en  
Boxtel.  
Christ vertelt nu een stukje geschiedenis. De geschiedenis van 
dit landgoed begint in de 14e eeuw, wanneer Hertog Jan van 
Brabant de landerijen van Heerenbeek aan de abdij van Leu-
ven schenkt. De monniken zouden het gebied in de eeuwen 
daarna systematisch laten ontginnen. In de 19e eeuw werd het 
landgoed bewoond door Jan Philip baron de Girard de Mielet 
van Coehoorn. Als voormalig adjudant van Koning Willem II 
was de baron destijds een VIP aan het vaderlandse hof. In 
1918 brak er brand uit in het landhuis waardoor het dak verlo-
ren  ging. Dit is daarna echter met vaardige hand terugge-
bracht in zijn oude staat. Het landgoed is nu eigendom van 
Brabants Landschap.  
 
We gaan op weg en we zien in de eikenbomen langs het pad 
veel groene rupsen, die zich te goed doen aan de jonge ei-
kenblaadjes. Ook zijn de muggen erg actief aan de gang. In  
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een beek-
je langs 
het pad 
zien we 
bloeiende 
watervio-
lier en ook 
de smeer-
smeer-
wortel 
bloeit, de 
kleuren 
variërend 
van 
paars/ 
roze tot 
wit.  
Nu vraagt 
Christ ons 
of we een 
poosje stil 
kunnen 
zijn tij-
dens het 
wandelen, 
om te 
luisteren 
naar de  
vele verschillende vogelgeluiden.  
We mogen weer praten. Langs de kant van het pad zien we 
kleefkruid en hondsdraf  staan. Het is koffiepauze en we staan 
bij een langgevelboerderij, die echter in zeer slechte staat ver-
keert.  
Na de koffiepauze gaan we verder en wandelen nu door het 
Veldersbos. Het gebied werd voor het eerst vermeld om-
streeks 1384 als Vellaer, een samentrekking van veld (woeste 
grond) en laar (boomrijk gebied). Daarvoor was het mogelijk 
als Ten Velde bekend, in 1487 werd het Veller genoemd. Het 
Veldersbos beslaat 147 ha en is vochtig, oud loofbos met ook 
stukken gemengd bos.  

 


